Maassluise
verzet hielp
joden wél

Nel van Oosten-Verhulst
lezeres

Het boek van Maarten van Buuren
over de laatste maanden van de oor-
log in Maassluis en de tijd direct erna
heeft bij mij weer de spanning en
angst opgeroepen die we in die tijd
voelden. De bijlage Letter&Geest had
op 15 oktober een voorpublicatie.

Aangaande Piet Doelman besteedt
het boek hoofdzakelijk aandacht aan
diens werk in de Knokploeg West-
land. Zijn hulp aan onderduikers en
de verspreiding van verzetsblaadjes
worden slechts terloops genoemd.
Zelfs wordt de indruk gewekt dat Jo-
den niet welkom waren in het West-
land: “Joden waren volgens de ver-
zetslui lastige mensen”(pagina 71).

Dat is zeer eenzijdig. Daar wij een
ruim huis hadden, lag het voor de
hand dat mijn ouders in 1942 bena-
derd werden met de vraag of wij een
Joods meisje in huis konden nemen,
als pensiongast. De bemiddelaar was
Piet Doelman. Ze heeft ongeveer een
half jaar bij ons gewoond. Doelman
bemiddelde tussen haar en haar ou-
ders; elke week bracht hij kostgeld
en distributiebonnen voor haar mee,
en brieven van de familie. Hij had
het hele gezin onder zijn hoede.
Daarna kregen we nog andere onder-
duikers, mensen die gezocht werden
door de Duitsers.

Wat de Westlandse knokploeg aan
wraakoefening heeft uitgehaald, valt
niet goed te praten, ook al zou men
in aanmerking kunnen nemen dat
vijf jaar onderdrukking en uitbuiting
de mensen kan veranderen. Doel-
man was qua karakter zeker geen cri-
mineel, maar ik acht het mogelijk
dat hij door jaren verzetswerk gera-
dicaliseerd is.

Het is vanuit ons mooie leven on-
der goede wetten en regels heel
moeilijk die chaotische tijd terug te
halen. Het boek ‘De afrekening’ wekt
bij mij de indruk van een beelden-
storm tegen een vermeende ‘heilige’.



